UBA Congres 2010

Activiteiten voor het gezin

We beschikken over een drie sterren
autobus met 33 plaatsen. Er is
eveneens een toilet aan boord.

Om 8u20 worden de deelnemers die
met de trein gekomen zijn opgehaald
aan het station van Jambes en
vervoerd naar La Marlagne.
Aankomst om 8u40.

Voormiddag uitstap

Om 9u00 stipt vertrekt de autobus met de deelnemers
van de gezinstocht naar de citadel van Namen (parking
van de parfumerie Delforge). Aankomst om 9u20-25.
Bezoek van de parfumerie (tweetalig) van 9u30 tot
10u30 alsook het bezoek van de kazematten waar de
laboratoria zich bevinden.

Meer info: http://www.delforge.com

Bezoek van de citadel van Namen

Om 10u30, aan de uitgang van de parfumerie,
worden we opgewacht door een tweetalige
gids om de citadel te bezoeken. Het is een
officiéle gids van de stad Namen. Dit keer
leggen we het accent op het historische en
culturele aspect van dit monument. Geniet
ook van de prachtige panorama’s.

Om 12u30: Terugtocht naar La Marlagne voor
het middagmaal. Aankomst om 12u50.

Namiddaguitstap

Om 14u30 vertrekt de autobus met de deelnemers van de gezinstocht voor een tocht in de Maas vallei. We reizen tot Hastiere.
Je krijgt de gelegenheid om deze prachtige vallei te bewonderen. We rijden langsheen steile rotsen en gevarieerde plantgroei.
Tot eind de jaren "30 was de Maas ten Zuiden van Dinant een frequent bezocht vakantie oord. Dat is de reden waarom heel wat
villa‘s werden gebouwd in een heel bijzondere stijl: de romaanse stijl in het Maasbekken (style mosan).

Hastiére nhttp://www.hastiere.be

Foto rechts: de abdij van Sint-Hadelin en de priorij van
Hastiére wat verborgen door de vegetatie.

Hastiére is een zeer oud dorp. Het zijn sporen terug te vinden
uit het Romaanse tijdperk. De abdijkerk in romaanse stijl is
zeer beroemd.

Ooit was er hier een overzet boot die de reizigers, dieren en
goederen naar de overkant van de rivier bracht.




Waulsort hitp:/mwww.waulsort.net
Hieronder: een ander zicht op de priorij van Hastiére

Hierboven: de bekende overzet boot.

Links: Het dorp van Waulsort van uit de hoogte gezien. Hieronder:
het kasteel van Frejyr...

Onderaan links: de Kerkstraat.

Op de terugtocht stoppen we in Waulsort. Ook hier gaat het om
een oude dorpskern. We stoppen even om samen de Maas over te
steken met de overzetboot. Het is de laatste permanente
overzetdienst in Belgié. Indien we nog over voldoende tijd
beschikken maken we een ontspannende wandeling door de natuur
langsheen de jachthaven en doorheen de weiden. Het is een
prachtige omgeving! Wie moe is (ook de anderen), kan even to
trust komen in een oude herberg die zich naast de rivier bevindt.
Het is een rustige omgeving. Alleen de voorbijvarende aken
komen even de rust verstoren...

Dinant http://iwww.dinant.be/index.htm?lg=1&m1=2&m2=171&M3=668

We steken opnieuw de Maas over en rijden terug richting Dinant.
Daar kan je vrij rondwandelen in de stad. De stad Dinant bestaat
uit een hoofdstraat met aan de ene kant indrukwekkende rotsen en
aan de andere kant de oever van de Maas. De typische kapittelkerk
is vrij uniek!

We rijden terug naar La Marlagne langsheen de andere oever. We
voorzien ten laatste tegen 19u00 terug te zijn.

Foto’s: Waulsort Jean-Pol GRANDMONT en Wikipedia
Landschappen van Waulsort :
http://www.musicpainting.be/www/html/photos_waulsort_et_environs.htm




