Gerard Vandenbroucke ON4IR Silent Key

Diep geschokt, totaal verrast en met veel droefheid geven we kennis van het overlijden, op 64-jarige leeftijd, van onze
vriend en sectielid Gerard Vandenbroucke - ON4IR. Na een moeilijke periode van zware ziekte doorgestaan te hebben,
was hij nagenoeg helemaal hersteld en een week of 5 geleden bracht hij nog vol enthousiasme een bezoekje aan onze
TRA-shack. Het was steeds aangenaam om in Gerard's compagnie te vertoeven of QSO met hem te voeren op 2 of 80m.
Maar vooral was het een plezier om samen met hem naar een hambeurs te trekken, waar hij steeds de beste prijzen wist
te bedingen. Hij was een OM van het eerste uur, gebeten door de hobby! Naast het radioamateurisme waren zijn passies
de natuur, jacht, en wapens.

Als vriend was Gerard iemand met het hart op de juiste plaats, steeds bereid hulp te bieden of goede raad te geven.
Gerard was ook nog enkele jaren actief als bestuurslid binnen TRA, tot hij problemen met zijn gezondheid kende.

De uitvaart — waar talrijke vrienden radiomateurs aanwezig waren — vond plaats in Torhout op 10 januari.

Gerard, jouw keuze blijft voor ons onbegrijpelijk — maar onze gedachten gaan uit naar je lieve XYL Ria en de familie, welke wij veel sterkte wensen in
deze moeilijke periode.

73, Jean-Jacques ON7EQ — CM TRA

| ~ Jean De Bie ON4JD Silent Key

Op 22 december 2012 heeft onze vriend Jean De Bie, ON4JD, ons op 81-jarige leeftijd verlaten.

Jean was een zeer bedreven man, tevens medeoprichter van ON4EKO. Radioamateurisme en zelfbouw waren zijn grote
passies, maar ook fotografie, film, chemie en mekaniek waren stokpaardjes van hem.

Beste vriend Jean, we zullen je nooit vergeten. Dit is geen vaarwel, maar een tot weerzien aan de overkant.

ON4WDL — CM UBA-sectie EKO

ON3ER Silent Key

Met grote verslagenheid meldt de sectie OSB dat Joris Van Holsbeke, ON3ER, op maandag 5 november 2012 overleden is na
een spoedoperatie in het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven.

Na jaren als notoir ONL de amateurbanden af te schuimen, waagde Joris in 2010 zijn kans en slaagde voor de basisvergun-
ning. Joris had op radiogebied nog vele dromen. Maar door stedebouwtechnische problemen bleef zijn droomshack in
kartonnen dozen en was zijn portable de enige link met zijn collega radioamateurs. Schertsend gaven we hem de status
van ‘conciérge’ van R2. Van 's morgensvroeg tot diep in de nacht was Joris er steeds paraat voor een rapportje of een korte
babbel. We zullen ons Joris steeds herinneren als een eeuwige optimist, durver en dromer.

ONG6SG Silent Key

Met grote verslagenheid meldt de sectie OSB dat Guy Schelfthout, ON6SG, na een korte opname op 10 januari 2013 in de
spoedafdeling van het ziekenhuis van Blankenberge overleden is. Guy was op radioamateurgebied een laatbloeier. Op hoge
leeftijd en met beperkte technische kennis bij de aanvang van de opleiding, slaagde hij erin eerst zijn basisvergunning en
later met succes het HAREC-certificaat te behalen. Guy was naast de vaste ‘zondagmorgen barman’ en 0SB-fotograaf tevens
een korte tijd district manager (DM) voor West-Vlaanderen. Waar hij erin slaagde om alle Westvlaamse secties hun neuzen
in de zelfde richting te krijgen en de band tussen de verschillende secties te verstevigen.

We zullen ons Guy altijd herinneren als een doorzetter en een man van zijn woord.

Dirk Verberckmoes ON1IM Silent Key

Met droefheid melden we dat Dirk ON1IM overleden is op 2 februari 2012.

Dirk was een bekende en graag geziene figuur in het Gentse. Hij was vroeger lid van de sectie WTN en de laatste jaren van
GNT. Steeds bereid om indien nodig een handje toe te steken. Dirk was ook een groot liefhebber van de 6m-band en hogere
frequenties. De radioamateurs van Gent en omstreken zijn in diepe rouw door zijn plotse overlijden. We zullen je missen Dirk.
Ons oprechte deelneming aan de familie en kennissen en aan de vrienden die Dirk gekend hebben.

In naam van de UBA sectie GNT, ON7EG Martin

Paul Huwé ON1AHX Silent Key

Met verslagenheid melden we het plotse overlijden van Paul Huwé (ON1AHX).

Op 4 februari 2013 overleed Paul thuis te Aarsele, op 65-jarige leeftijd. Paul was radioamateur in hart en nieren en droeg
het motto 'meten is weten' hoog in het vaandel. Hij was een fervent zelfbouwer, steeds op zoek naar onderdelen op ham-
beurzen. Hij werkte de amateursatellieten en was actief in APRS en ATV. Zijn machtige en energieke stem dendert nog na
in onze oren, de guitige en jongensachtige blik in zijn ogen en zijn monkelende grijns.

Het moge hem goed gaan, daar hoog in het eeuwige QTH. We zullen je missen Paul!

Wij wensen de familie en vrienden van Paul veel sterkte toe bij dit verlies.

Peter ON1DJJ — Martin ON7EG, CM UBA-sectie GNT

“Staf” Van Gossum (ex-JON4AWK Silent Key

Op 22 november 2012 is de “Staf”, in de leeftijd van 61 jaar, stil van ons heen gegaan. In het bijzijn van zijn echtgenote
Mary-Lou (ON4AMM) heeft hij zacht het tijdelijk bestaan geruild voor het eeuwige.

In de jaren 90 van vorige eeuw was Staf één van de meest actieve DXers van de UBA-afdeling DST. Ook de zelfbouw van
allerhande schakelingen maar vooral antennes, was één van de takken van het radioamateurisme die hij met hart en ziel
beoefende. Zijn gedrevenheid straalde uit naar zijn naaste omgeving en had als direct gevolg dat zowel zijn XYL, Mary-Lou
ON4AMM, als zijn dochter Kelly, ON3AE, kozen voor het radioamateurisme als hobby.

Meer dan 12 jaar heeft Staf moedig de zware fysieke gevolgen gedragen van een herseninfarct dat op 19 januari 2000 zijn
leven totaal veranderde. Na een periode van coma bleek dat hij met zéér ernstige bewegingsheperkingen verder moest
leven, ook spreken bleek niet meer mogelijk te zijn. Dankzij het radioamateurisme en de kennis van telegrafie kon Staf na
verloop van tijd terug communiceren met zijn XYL en dochter Kelly, via deze “tolken” werd de communicatie met radioamateurleken eveneens mogelijk.
De SK van Staf betekent voor ons geenszins een definitief afscheid. In de herinneringen van de radioamateurs van Diest en omgeving zal hij steeds
blijven voortleven als een erg gedreven radioamateur en een optimistisch persoon.

We zijn fier en dankbaar dat we samen met Staf onze prachtige hobby mochten beleven.

Staf, ik ben blij dat ik je mocht kennen als buur, vriend en collega-radioamateur.

Voor de leden van UBA-DST en de radioamateurs uit Diest en omgeving, i.o. Lode ON6KL




