Beste mede-amateurs,

Een tweetal maanden terug opperde ik (ON5ZO) het idee om in groep naar De Grote Beurs in
Friedrichshafen te trekken (http://groups.yahoo.com/group/on-hams/message/208). Er kwamen toen
letterlijk slechts een paar reacties. Maar niet genoeg om een touringcar te vullen. Daarom wil ik nu nog
één serieuze poging doen. Als er niet genoeg geinteresseerden zijn om de bus te vullen (en zo de prijs
per persoon acceptabel te houden), dan blaas ik uiteraard alles af.

Kris ON8WT van de firma De Keyser (http://www.dk.be/ ) deed een aanbod en stelde een route voor
met de volgende op- en afstappunten:

OPSTAPSCHEMA
Oostende: 20u00
Gent: 20u50
Groot-Bijgaarden of Brussel-Heizel: 21u30
Leuven: 22u00
Aarschot: 22u30
Lummen: 23u00
Houthalen: 23u25
Maasmechelen: 23u45

VERDER VERLOOP
Voorziene aankomst te Friedrichshafen : omstreeks 08u00
De beurs is op zaterdag 26-06-2010 open van 09u00 tot 18u00
Vertrek terug in Friedrichshafen omstreeks 19u00
Thuiskomst zondagmorgen ....

Wanneer we een bus kunnen vullen (luxe autocar met DVD en bar) met 35 personen, komt de prijs
voor de heen- en terugreis op net geen 65 Euro per persoon. Dit is uiteraard enkel het transport en
dus exclusief eten, drinken en toegang tot de beurs.

Ik geef toe dat het een marathon is (hoewel toch maar 3 van een CQ WW contest HI), maar het
voordeel is dat niemand van ons het stuur in handen moet nemen en dus gerust wat kan wegsuffen of
zelfs wat slapen. De ervaren buschauffeurs brengen ons hopelijk veilig ter plekke en terug thuis. En we
kunnen uiteraard de DVD-speler gebruiken om onderweg wat expeditie-filmpjes te bekijken.

Anderzijds is het misschien een kans voor diegenen die al jaren zeggen dat ze ooit deze mega-beurs
willen bezoeken. Zo kan je meteen eens proeven en kijken of het je bevalt. Je hoeft geen hotel te
boeken en waarschijnlijk ook geen verlofdagen op te offeren. En je bent in het gezelschap van
vrienden en andere radioamateurs.

Praktisch gezien zou ik graag VOOR 1 maart weten of we aan het vooropgestelde aantal deelnemers
(35) geraken. Als dat lukt, zal ik aan iedereen vragen om het bedrag op mijn rekening te storten. Zo
kan ik het totale bedrag overmaken aan de busmaatschappij. Ik reken op ham-spirit dat iedereen die
vooraf toezegt nadien ook effectief betaalt. Anders klopt de rekening niet meer. Ik hoop dat je begrijpt
dat eens de som gestort is, het bedrag niet kan worden terugbetaald om dezelfde reden. Wie moet
afzeggen, wordt dan verzocht zelf een vervanger te zoeken, of zijn zitje gewoon leeg te laten. Mocht
deze reis om een of andere manier toch niet kunnen doorgaan, dan krijgt iedereen zijn centen terug.
Verder draag ik ook geen enkele verantwoordelijkheid, ik ben slechts de contactpersoon tussen jullie
en de busmaatschappij.

Laat het eens bezinken, bespreek het met de echtelijke overheden en de clubleden. En laat me voor 1
maart iets weten. Men zegge het voort!

73 de Franki ON5Z0
on5zo@telenet.be



